
BIJBELSTUDIE
Het Koninkrijk van God

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”

Mattheüs 6 : 33 (HSV)
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De Bergrede (Mattheüs 5–7) staat aan het begin van Jezus’ onderwijs. Hij gaat met Zijn
leerlingen een heuvel op in Galilea, waar ook veel mensen uit de omgeving bij Hem
komen. Zij leven in een tijd waarin het dagelijks leven zwaar is door Romeinse bezetting,
armoede en de druk van religieuze leiders die vooral letten op uiterlijke ‘vroomheid’. 
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In Mattheüs 6 laat Jezus zien hoe dat Koninkrijk zichtbaar wordt in het gewone leven. In
de verzen 1–18 spreekt Hij over leven voor Gods ogen: geven, bidden en vasten zonder na
te denken wat een ander hiervan vindt. Vanaf vers 19 gaat Hij verder en noemt Hij thema’s
die wij allemaal kennen: omgaan met bezit, zekerheid en zorgen. Juist in die situatie
spreekt Jezus woorden die een andere koers laten zien. Jezus richt zich juist op het hart
en op de vraag wat het leven werkelijk vraagt. Hij spreekt over rijkdom, de richting van het
hart en over zorgen. Zijn woorden brengen ons voor dezelfde keuze: zoek ik zekerheid in
het zichtbare of vertrouw ik op mijn Hemelse Vader?

In deze studie kijken we naar drie delen van dit tekstgedeelte:
1.De plaats van het hart (vers 19–21).

2.De Meester die wij dienen (vers 22–24).
3.De omgang met zorgen (vers 25–34).

De plaats van het hart
Jezus begint met de oproep om geen schatten op aarde te verzamelen. Aards bezit kan
roesten, beschadigen of worden weggenomen. Denk aan kleding, spullen, geld, status of
zekerheid. Deze dingen kunnen waarde hebben, maar ze hebben geen vaste grond.
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De omgang met zorgen 
In het laatste deel van dit hoofdstuk spreekt Jezus over zorgen. Wie heeft er geen
zorgen? Zorgen over kinderen, gezondheid, werk, relaties, financiën en toekomst kunnen
veel ruimte innemen. Jezus ontkent deze zorgen niet, maar Hij leert ons hoe wij ermee
mogen omgaan. Hij zegt: “Wees niet bezorgd over uw leven”(vers 25). Dat betekent niet
dat zorgen niets betekenen, maar dat zij niet mogen bepalen hoe wij leven.

Jezus wijst op de schepping om Gods zorg zichtbaar te maken: “Kijk naar de vogels in de
lucht: zij zaaien niet en maaien niet … uw hemelse Vader voedt ze evenwel” (vers 26).
Jezus zegt dat wij veel meer waard zijn dan vogels. Als de Vader voor de dieren zorgt, zal
Hij dan niet voor ons zorgen?  

Daartegenover staat de opdracht om schatten in de Hemel te verzamelen. Dat zijn zaken
met blijvende waarde; zoals liefde, trouw, zachtmoedigheid, gehoorzaamheid en daden
die voortkomen uit geloof. Deze schatten verdwijnen niet, zij maken deel uit van Gods
Koninkrijk.

Jezus zegt: ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ (vers 21) Het hart volgt de schat,
nooit andersom. Voor vrouwen die veel ballen in de lucht houden, is dit een spiegel. Waar
gaat mijn energie naartoe? Waar vind ik rust? Wat bepaalt mijn keuzes?

Als je je hart richt op het Koninkrijk, dan sta je steviger in een leven dat vol zit met
dynamiek en verantwoordelijkheden.

De Meester die wij dienen
Daarna spreekt Jezus over het oog als de lamp van het lichaam. Een gezond, scherp oog
staat voor een doelgericht leven. Een slecht of troebel oog staat voor een leven dat
wordt gestuurd door afleiding, begeerte of angst.

Jezus verbindt dit met de vraag wie wij dienen. Hij zegt dat niemand twee heren kan
dienen. “Niemand kan twee heren dienen, (…) U kunt niet God dienen en de mammon”
(vers 24). Het is onmogelijk om God te dienen én te leunen op eigen zekerheid of op
materiële houvast. Dit zijn twee uitersten en veroorzaken spanning in je hart én hoofd. Dit
betekent niet dat bezit verkeerd is, maar wel dat het geen meester mag worden. Een hart
dat uiteengetrokken wordt tussen God en eigen controle raakt vermoeid en leeg. God
dienen betekent: leven onder Zijn leiding. Dat is geen eenmalige beslissing, maar een
dagelijkse keuze. Als je je elke dag opnieuw richt op Gods licht, ontvang je richting en
rust.
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Jezus stelt een indringende vraag:
Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?(vers 27)
Zorgen lossen niets op. Ze geven geen zekerheid en geen levensverlenging.
Hij zegt dat mensen die God niet kennen, zich voortdurend bezighouden met deze
dingen. Zij moeten alles zelf dragen en regelen. Maar Jezus zegt tegen Zijn volgelingen:
“…Uw hemelse Vader weet dat u dit alles nodig hebt “(vers 32)
Dit is de basis van ons geloof: wij leven niet ongezien en niet ongehoord. God weet wat
wij nodig hebben, ook op momenten waarop wij dat zelf niet goed kunnen overzien.

Zoek eerst het Koninkrijk

Vers 33 vormt de kern van alles wat Jezus zegt:
“Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u
worden toegevoegd”.

Zoek: richt je aandacht op dit doel en blijf daarop gericht.
Eerst: dit heeft voorrang in denken, doen en kiezen.
Het Koninkrijk van God is Zijn heerschappij in jouw leven.
Zijn gerechtigheid is leven zoals Hij het bedoeld heeft.

Jezus belooft niet dat ons leven zorgeloos zal worden, maar Hij zegt wel dat de Vader
geeft wat nodig is om Hem te dienen. Niet te veel, niet te weinig, maar genoeg.

Kies waar je hart rust vindt: niet in bezit, waardering of controle, maar in het Koninkrijk
van God.

Kies voor één meester: laat je leven niet sturen door angst of afhankelijkheid van
zekerheid die je zelf moet vasthouden. Laat God de bron zijn van leiding en rust.

Kies voor vertrouwen in plaats van zorg: breng je zorgen bij de Vader. Hij ziet je
situatie en weet wat jij nodig hebt.

Zoek eerst Zijn Koninkrijk. Begin de dag in gebed en met Zijn Woord en vraag:
“Heer, wat wilt U dat ik doe vandaag?”

Mattheüs 6:19–34 laat zien hoe Jezus ons uitnodigt om te leven met een gericht hart, een
duidelijke keuze en een rustig vertrouwen. Wie eerst het Koninkrijk zoekt, leeft vanuit rust,
richting en zekerheid. Niet omdat dan alles onder controle is, maar omdat onze Hemelse
Vader zorgt.
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Reflectievragen
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Wat zijn op dit moment de schatten waar jij het meest waarde aan hecht
en hoe beïnvloeden die jouw hart en keuzes?
Op welke manier herken je bij jezelf de neiging om zekerheid te zoeken in
zichtbare of materiële dingen?
Welke stappen kun je zetten om meer te investeren in schatten die
blijvende waarde hebben?
Waar merk je dat je blik soms wordt verduisterd door afleiding, drukte of
angst?
Wat betekent het voor jou om God als enige Meester te dienen in jouw
dagelijkse leven?
Welke zorgen nemen bij jou de meeste ruimte in en wat zegt dat over je
hart?
Welk beeld raakt je het meest in de voorbeelden die Jezus noemt als het
gaat om ‘zorgen’ waarom?
Hoe helpt de wetenschap dat de Vader weet wat jij nodig hebt, om met
vertrouwen te leven?
Wat zou het voor jou concreet betekenen om “eerst het Koninkrijk van
God” te zoeken in jouw huidige situatie?
Welke verandering wil je bewust oefenen om meer vanuit vertrouwen en
minder vanuit zorg te leven?
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