"WAT ZULLEN W) DAN OVER DEZE DINGEN ZEGGEN? ALS GOD VOOR
ONS (S, WIE ZAL TEGEN ONS Z[IN?”

ROMEINEN §:31

Het maandthema voor deze feestmaand is prachtig, want dat is Jezus Christus, mijn
redder. Wat is er nu mooier dan te gedenken dat onze Jezus naar deze aarde is gekomen
om ons te redden van onze ziektes en zonden. Een prachtig verhaal dat het verloop van
de hele geschiedenis veranderd heeft. Toch moest ik ook aan iets anders denken bij dit
thema. Namelijk, aan het Ichthusvisje. De betekenis van Ichthus is ‘Jezus Christus, zoon
van God, Verlosser (Redder)'.

e | -lesous (Jezus)

e CH - CHristos (Christus)

* TH - THeou (Gods)

e U - Uios (Zoon)

e S - Soter (Verlosser/Redder)

Wat een rijkdom zit er in die namen. Als we een stukje geschiedenis erbij pakken, dan
werd het symbool van het Ichthusvisje gebruikt toen het een zware tijd was voor de
christenen. Het oud-Griekse woord betekent vis. Vroeger werd het vissymbool gebruikt
door vroege christenen als een geheime herkenningscode om elkaar te vinden en te
herkennen tijdens periodes van vervolging. Als twee vreemden elkaar ontmoetten, kon de
een de helft van de vis in het zand tekenen. Als de ander ook christen was, maakte hij het

symbool af.




BIUBELSTUDIE JEZUS CHRISTUS MIJN REDDER SHE RISES

Heel veel jaren geleden, toen ik op de basisschool zat, werd er met Kerst een verhaal
verteld over het Ichthusvisje, dat mij altijd is bijgebleven. lk heb het hele verhaal nooit
meer terug kunnen vinden en zoals een ouderwetse meester van een reformatorische
Veluwse basisschool het kan vertellen, zo kan ik het niet op papier zetten. Maar het ging
over een meisje tijdens de periode van de christenvervolging in het oude Griekenland, die
's avonds op weg was naar een ontmoeting tussen christenen. Het was donker en heel
spannend. Ze moest naar de andere kant van een stad en moest het teken van de
christenen, het Ichthusvisje, meenemen om aan te tonen dat ze een zuster in de Here
was. Ze had het Ichthusvisje gegraveerd op een mergelachtige steen.

Aangekomen op de plek van de ontmoeting, kwamen er opeens soldaten tevoorschijn, die
een fakkellicht op haar richtten. Ze kon niet meer ontsnappen en zij vroegen wat ze in
haar hand had. Ze wist dat het verschrikkelijk mis zou gaan als ze het teken van het
Ichthusvisje zouden zien. Ze was zo bang, maar de soldaten waren onverbiddelijk en ze
moest haar handje open doen. Zonder een uitweg te zien en met haar ogen dicht deed
ze haar hand open. Toen hoorde ze de soldaten hard lachen. Ze zeiden tegen elkaar dat
het gewoon een dom meisje was die 's avonds op pad was en een steen had gevonden.
Ze was zo bang geweest dat ze zo hard in haar hand geknepen had, dat de steen
helemaal verpulverd was. Het Ichthusvisje was niet meer zichtbaar en de soldaten lieten
haar lachend gaan.

/

‘Jezus Christus, zoon van God, Verlosser (Redder)

Wat had dit verhaal een impact op mij als klein meisje. Wat een spanning dat je leven niet
zeker is als je in Jezus gelooft. Jaren later mocht ik mij inzetten voor de organisatie Open
Doors. Daar leerde ik dat dit verhaal niet een fictief verhaal is, maar het dagelijkse leven
van duizenden christenen vandaag de dag.

Het thema van deze maand is een prachtig thema in deze feestmaand. Wij mogen vieren
dat onze Redder naar deze aarde is gekomen, al heeft het zeker consequenties om te
geloven. Zoals de christenen in het oude Griekenland niet zeker waren van hun leven, zo
zijn wij dat ook niet. Wij worden in het westen misschien niet fysiek bedreigd, maar in
geestelijke zin zeker wel. En wij weten ook niet hoe het in de toekomst gaat lopen. Toch
weten wij een ding zeker. Wij mogen altijd vertrouwen op Zijn plan voor ons leven. Hij is
als Redder naar deze wereld gekomen voor ons. Wij weten niet wat het nieuwe jaar ons
gaat brengen, maar de Bijbel geeft ons houvast.
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BIUBELSTUDIE JEZUS CHRISTUS MIJN REDDER SHE RISES

We lezen Romeinen 8: 31-39 (HSV):

“Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven
heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen
tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt?
Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de
rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar,
of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood,
wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch
dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige,
noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.”

God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard voor ons. Hij heeft voor ons geleden en Hij heeft
het al volbracht. Maar vraagt het dan nog iets van ons? Het staat er zo makkelijk
misschien, dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus: verdrukking of
benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Maar laat
het eens op je inwerken. Hoe reageren wij als wij fysiek bedreigd worden?

In mijn tijd bij Open Doors heb ik één ding geleerd en dat is dat het niet van ons
afthankelijk is. Wij kunnen ons misschien nu niet voorstellen hoe wij zullen reageren.
Natuurlijk hopen wij dat wij op zo'n moment dapper zijn, maar wij mogen ook weten dat
Hij het is die voor ons pleit. Van Zijn kant laat Hij nooit meer los. Misschien is een
boodschap over vervolging niet een kerstboodschap die je verwacht in de
decembermaand, maar het is wel een boodschap van hoop.

Want er staat: ‘in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft
liefgehad”. Dus al krijgen wij te maken met tegenslagen: wij zijn meer dan overwinnaars
door Hem. Voelt dat altijd zo? Nee, helaas niet. Maar ons gevoel mogen wij dan
ondergeschikt maken aan het weten. Het staat hier duidelijk: wij zijn meer dan
overwinnaars, ondanks de omstandigheden. Wij véelen ons misschien geen overwinnaars,
maar laten we het uitroepen voor het nieuwe jaar: Wij zijn overwinnaars door Hem! En
dan kunnen we ook het laatste vers dapper mee opzeggen: “(...) noch dood, noch leven,
noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige
dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van
de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.”
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* Heb jij wel eens te maken gehad met fysieke of geestelijke vervolging
omdat je Christen bent?

» Hoe reageerde je daarop?

» Wat betekent het voor jou dat je ‘meer dan overwinnaar bent door Hem'?

* Hoe ga je dat meenemen in het nieuwe jaar?

» Proclameer jij deze tekst wel eens als jij je geen overwinnaar voelt?

Gebed

Vader, wij bidden voor elke vrouw die zich geen overwinnaar voelt en die
geestelijk of lichamelijk aangevallen wordt. Wij bidden dat dit nieuwe jaar
banden worden verbroken in Jezus’ Naam en dat er vrijheid mag komen.
Dat het nieuwe jaar een jaar zal zijn waar noch dood, noch leven, noch
engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch
toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze
Heere. Amen!

Veel heil en zegen voor 2026!




