BIJBELSTUDIE

She Rises april 2026

: jw (Dversrinmay!

"MAAR LATEN WE GOD DANKEN, DIE ONS DE OVERWINNING GEEFT DOOR
ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

[ KORINTHIERS 1557 (NBVZI)

Leestekst: 1 Korinthe 15 vers 50-58 Kerntekst: 1 Korinthe 15 vers 57

Paulus begint in 1 Korinthe 15 met het hart van het Evangelie: de opstanding van Jezus
Christus. Jezus Christus is gestorven, begraven en op de derde dag weer opgestaan uit
de dood. Rond Pasen staan we daar elk jaar opnieuw bij stil: het volmaakte offer van
Jezus, waardoor wij niet verloren hoeven te gaan, maar eeuwig leven mogen ontvangen.
Jezus Overwinnaar!

Paulus verbindt hieraan de opstanding van alle gelovigen. Alle gelovigen uit het Oude
Testament zijn gestorven in het vertrouwen dat God hen eens zou opwekken en Zijn
beloften zal vervullen. In Hebreeén 11 lezen we over deze geloofsgetuigen. Mensen die
ons laten zien wat volharding in het geloof betekent en ons daarin bemoedigen.

In het gedeelte dat we in deze Bijbelstudie behandelen, ontdekken we hoe gelovigen die
nog leven wanneer Jezus terugkomt, het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Paulus
laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft. We hebben een hoopvolle toekomst:
‘Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus’. 1
Korinthe 15 vers 57. Door Zijn lijden en sterven hebben wij toegang tot God de Vader. Hij
is onze Middelaar en heeft de weg voor ons geopend.

Een verheerlijkt lichaam

Paulus benadrukt in vers 50 dat ons huidige, aardse lichaam niet geschikt is voor Gods
Koninkrijk. Wij zijn vergankelijk en sterfelijk; hoe goed we ook voor ons lichaam zorgen,
uiteindelijk verzwakt ons lichaam met de dood tot gevolg. Om het Koninkrijk binnen te
gaan, hebben wij een verheerlijkt lichaam nodig. De gelovigen die gestorven zijn, zullen
dat ontvangen bij Jezus’ wederkomst. Maar hoe zit het met de gelovigen die dan nog
leven?
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Paulus deelt in vers 51 en 52 een geheimenis: "..Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar
wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de
laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke
mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” Wanneer Christus
terugkomt, zullen de doden opstaan en zullen de nog levende gelovigen in één ogenblik
veranderd worden. Filippenzen 3:21 zegt dat Christus ons vernederde lichaam zal
omvormen tot een lichaam dat lijkt op Zijn verheerlijkt lichaam: ‘Die ons vernederd
lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam,
overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.’
Ons zondige bestaan maakt plaats voor verheerlijking. We zullen aan Christus gelijkvormig
worden! Hoe heerlijk zal dat zijn. We zullen geen pijn, gebrek of sterfelijkheid meer
kennen. Elke traan wordt gewist. Wat een toekomst!

Opbreken, opstellen en optrekken

Paulus zegt in vers 52 dat dit alles gebeurt bij het klinken van de laatste bazuin. Je kunt
hierbij denken aan het Romeinse leger waar drie bazuinstoten klinken: de eerste om op te
breken, de tweede om op te stellen, de derde om op te trekken. Opbreken, opstellen,
optrekken.

Dit beeld nodigt uit tot zelfonderzoek. Ben jij al ‘opgebroken’? Heb je losgelaten wat je
bindt aan deze wereld? Sta je al ‘opgesteld’, klaar voor vertrek? Want wanneer de laatste
bazuin klinkt, worden de doden opgewekt en worden de levenden in een oogwenk
veranderd. Voor wie niet in Christus gelooft, zal dat geluid door merg en been gaan; voor
wie gelooft, zal het een teken van vreugde zijn. De vraag is: luister jij al naar de klank van
het Evangelie? Ontvang jij Gods vreugde?

‘...zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam...".

Bekleed je met onvergankelijkheid

Er moet dus iets groots gebeuren voordat wij de hemel kunnen binnengaan. Paulus zegt
in de verzen 53 en 54 dat we ons moeten bekleden met onvergankelijkheid en
onsterfelijkheid. Dat kunnen wij niet zelf; Christus doet dit in ons. 1 Johannes 5 vers 5 zegt:
‘Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God
is?" Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is en voor onze zonden gestorven is, wordt
door Hem bekleed met nieuw leven. Het oude wordt afgelegd, het nieuwe wordt
aangetrokken. Een beeld van totale vernieuwing.
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De dood overwonnen door Jezus Overwinnaar

Vers 54 eindigt met: “..De dood is verslonden tot overwinning.” En vers 55 vraagt: ‘Dood,
waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’ Door Zijn opstanding heeft Jezus de
dood overwonnen. Zoals Hij een verheerlijkt lichaam ontving, zo zullen wij als Zijn
kinderen dat ook ontvangen. De dood heeft dan geen macht meer. De zonde was de
prikkel van de dood en de wet maakte die zonde zichtbaar. Niet omdat de wet verkeerd
is, maar omdat wij mensen zwak zijn. Paulus verwoordt dat in Romeinen 17 vers 9: ‘Want
het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.”

"..De dood is verslonden tot overwinning.’

God laat ons echter niet in die strijd achter. Hij geeft ons de overwinning door Jezus
Christus. In vers 57 lezen we: ‘Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze
Heere Jezus Christus.” Ook al zijn wij de verliezers, God heeft ons de overwinning
gegeven door Zijn Geliefde Zoon Jezus Christus. Het is een geschenk dat we door
genade in ontvangst mogen nemen. Aan het kruis overwon Jezus de zonde; in de
opstanding overwon Hij de dood. Jezus Overwinnaar!

Leven in verwachting

We weten niet wanneer Jezus terugkomt, maar we weten wél dat we klaar moeten zijn. In
een donkere wereld kunnen we verlangen naar de klank van de laatste bazuin, maar tot
die tijd mogen we ons vasthouden aan vers 58:

‘Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd
overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw
inspanning niet tevergeefs is in de Heere.’

Onze inspanning is niet tevergeefs. De opstanding is zeker, de beloning komt. Houd vol
totdat Hij komt en zegt: ‘Kom en beérf het Koninkrijk." Jezus zegt in Johannes 16 vers 33: ..
In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld
overwonnen.” Daarom mogen we uitzien naar een hoopvolle toekomst. Hij heeft het
gedaan. Jezus Overwinnaar.
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» Waar denk jij aan bij een onvergankelijk lichaam?

 Ben jij al opgebroken en sta jij al opgesteld voor Zijn wederkomst?

* Wat zou je hier nog in moeten veranderen om er klaar voor te zijn?

e Lees Romeinen 8 vers 29 en 1Johannes 3 vers 2; wat doen deze teksten

met jou?

» Vergelijk Hosea 13 vers 14 en Jesaja 25 vers 8 met 1 Korinthe 15 vers 53 en

54. Welke overeenkomsten zie je?

» Op welke manier zou je Jezus kunnen danken voor Zijn volbrachte werk?
En hoe geef jij invulling aan het overvloedig zijn in het werk van de
Heere?

e Zing het lied ‘Jezus Overwinnaar’ van de volgende pagina en laat de
woorden doordringen tot in het diepst van je ziel.
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Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer,
naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij,
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam,

Jezus, Overwinnaar.

De dluisternis licht op door U,
de duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij,
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam,

Jezus, Overwinnaarl
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