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MAAIEN NIET, EN VERZAMELEN NIET (N SCHUREN; UW
GAAT U ZE NIET VER TE BOVEN?”
MATTHEDS 626

God zorgt voor ons. Heb je dat wel eens gehoord van iemand? Of tegen jezelf gesproken

als het moeilijk is? Het is een waarheid, maar misschien hebben we het wel eens te vaak
gehoord zodat niet meer echt doordringt wat het nu precies betekent. Soms is het goed
om een overbekende tekst eens in een ander perspectief te zetten.

Dit gebeurde bij mij op een middag in de tuin. In onze tuin hebben we een netje met
vogelzaden hangen. Telkens als ik naar buiten keek, zag ik zulke mooie pimpelmeesjes en
koolmeesjes erin hangen. Nu houd ik ook van fotograferen, dus ik ging mijn fototoestel
pakken en maakte helemaal klaar om een mooie foto te maken. Ik ging op een stoel in de
serre zitten, had al scherpgesteld op het netje en was klaar voor die mooie plaat. Alleen
toen gebeurde er niks. De hele tijd als ik naar buiten keek, waren de vogels aan het eten
en toen ik klaar zat, kwamen ze niet. De tijd tikte weg, maar waar bleven ze nu? Ik had nu
wel tijd om te bidden, want echte actie was er niet. Ik had wat zorgen en vond het lastig
om ze los te laten. lk zei tegen de Heer dat ik zo graag een teken wilde, want ik heb het
zo nodig om Hem te horen. Maar die ochtend had ik net gelezen over de Farizeeén die
een teken wilden, en Jezus antwoordde daar duidelijk op dat ze alleen het teken van
Jona hadden en verder niks kregen. Dus durfde ik nu wel te vragen naar een teken? Maar
ik zei het toch maar en vroeg de Heer om een roodborstje te sturen. De hele middag
waren er alleen maar andere vogels en opeens was daar het roodborstje.
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Sommigen zullen zeggen dat het toeval was, maar ik zag het als een knipoog van God.
God is zo betrokken bij ons leven dat hij mij dus dat roodborstje gaf. Ik had het nodig en
Hij wilde mij bemoedigen, me tonen dat Hij trouw is, en Hij gaf mij een heel klein vogeltje
om dat te laten zien. Maar laten we eens teruggaan naar de tekst waarin staat dat God
voor ons zorgt. Misschien was dat roodborstje geen antwoord op mijn zorgen, maar voor
mij was het wel een teken dat Hij voor ons zorgt. Want juist in Mattheius é gaat het over
vogels als voorbeeld van hoe God zorgt. Dan is het toch mooi om in te zoomen op de
vogels. Ze lijken zo klein in de grote wereld, vooral het roodborstje. Maar in de Bijbel
staat dat we moeten kijken naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien en
verzamelen niet in schuren en onze Hemelse Vader voedt ze. We gaan eens dieper
nadenken over deze bekende tekst en splitsen hem helemaal uit.

Kijk naar de vogels in de lucht

Laten we deze eerste zin eens helemaal uitspitten. We moeten kijken naar de vogels in de
lucht. Waar? In de lucht, daar, boven je hootd! Dus onze blik moet omhoog gericht zijn.
Niet gericht op aardse zaken, maar met een Hemels perspectief.

En waarom vogels? Ze zijn soms zo klein en onbetekenend, maar soms ook indrukwekkend
en groot. Sommige vogels zien er grappig uit, maar sommige ook angstaanjagend. Ze
zijn allemaal verschillend, net zoals wij. En elk soort heeft weer zijn eigen kenmerken. Wat
vogels gemeen hebben, is dat ze veren hebben en holle botten zodat ze kunnen vliegen
waardoor ze dus in de lucht zijn. Vogels zijn de enige dieren met veren. Door deze veren
kunnen ze vliegen, maar het helpt ze ook bij het vasthouden van warmte, het geeft
uiterlijk vertoon en camouflage, en het stoot water af.

Laten we dit in geestelijk perspectief bekijken. Wat betekent vliegen? Van het ene punt
naar het andere punt verplaatsen, zonder te hoeven lopen. Soms lijkt het of we vast zitten
op een één plek, maar God kan ons verplaatsen naar de plek waar wij moeten zijn. Laten
we dat toe? Dan de veren, die zijn er dus onder andere voor camouflage. Wij mogen
schuilen bij God en soms is het goed dat we niet zichtbaar zijn. Soms mogen we ook juist
wél zichtbaar zijn, en daar dienen veren ook voor: uiterlijk vertoon. Wij mogen staan in
onze autoriteit. En de geestelijke toepassing van het afstoten van water? Als het niet
goed voor ons is, mogen wij het stof van onze voeten schudden en weer door. Dit is pas
de eerste zinsnede van deze bekende tekst, en wat zitten er al veel geestelijk lessen in!

Laten we doorgaan naar het volgende stukje.
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Zij zaaien niet en zij maaien niet

Ook dit stukje kunnen we in tweeén hakken. Zij zaaien niet. Vogels moeten er wel wat
voor doen, ze moeten op zoek naar hun eten. Maar zij staan niet aan de oorsprong van
het eten. Zij zaaien niet. Als wij dat ons zouden beseffen, wat zou ons dat dan leren? Wij
mogen wel werken, maar hoeven niet te zaaien met het doel om een uitkomst te
verwachten.

Vervolgens maaien vogels ook niet. Het lijkt of ze helemaal niks hoeven doen, maar dat is
ook niet zo. Vogels houden de hele tijd hun omgeving in de gaten of er ergens voeding is.
Ze zien en ruiken die voeding en zodra ze weten waar het is, gaan ze snel een kijkje
nemen. Laten we dit eens vertalen naar ons geestelijk leven. Zijn wij steeds gericht op
gezond voedsel? Snellen wij erheen als we het ‘zien en ruiken” of gaan wij toch liever zelf
zaaien of maaien? In hoeverre laten wij God toe om voor ons te zorgen? Het voelt toch
eigenlijk veel fijner om zelf te zaaien en te maaien. Dan werken we er voor, en dan
kunnen we het ook makkelijker ontvangen. Dat is ons toch immers ook altijd geleerd als
Calvinistische Nederlanders? Toch moet we dus kijken naar de vogels in de lucht.

[zij] verzamelen niet in schuren.

Wat gebeurt er als je voedsel in schuren verzamelt? Het is niet meer zichtbaar. We
houden het voor onszelf. We willen het zelf in handen houden en willen de controle niet
loslaten. Juist daarom is het zo goed om uit te delen. Gods liefde te verspreiden en niet
zelf alles bij ons willen houden.

uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

En om alle symboliek van de vogels toch ook even los te laten, het volgende stukje geeft
zoveel liefde aan. Wij gaan de vogels ver te boven. Dus naast al het goede dat de Heer
geeft aan de vogels - de Hemelse Vader voedt ze - zijn wij nog veel meer waard. Hijj
voedt ons niet alleen, Hij zorgt voor ons. Soms met een knipoog, maar vaak ook zonder
dat wij het door hebben.
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» Hoe vaak kijk jij omhoog en dan echt omhoog? Richt jij je blik (te) vaak op

aardse dingen, of ben je je ervan bewust dat een Hemels perspectief
belangrijk is?

* Vind jij het moeilijk om alles los te laten en te schuilen bij onze Hemelse
Vader?

 Durf jij het aan om je te laten verplaatsen door de Heer in de wetenschap
dat Hij alles in Zijn Hand heeft?

o Wat blijft er van jou over als jij niet meer zaait en maqit? Durf je die
gedachten toe te laten? En durf je God daarin uit te nodigen?

» Weet dat God voor jou zorgt, wij zijn zoveel meer waard dan de vogels.
Dank U Heer voor deze liefde. Neem een moment om deze Goddelijke
liefde echt tot je door te laten dringen!
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