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GALATEN Z:20

lk ben Tabitha, ik ben 42 jaar, ik ben vrouw van Hans, ik ben moeder, ik ben vrijwilliger bij
She Rises. Oei dit gaat wel erg veel over mijzelf he? Maar hoe vaak in het dagelijkse
leven beginnen we een zin met 'ik? Het thema van deze maand is 'mijn identiteit in
Christus'. Misschien - als we al langer christen zijn - kennen we deze zin een beetje als
cliché. Je hoort het zo vaak dat je bijna de diepe betekenis kan gaan vergeten. Deze
Bijbelstudie wil ik toch graag deze reis (weer) gaan maken naar onze identiteit, niet naar
ons als persoon, niet met ons als mens als middelpunt, maar gericht op Christus.

Als wij elke keer als wij iets over onszelf zeggen, dat zouden vervangen door "lk ben niet
meer van mijzelf" dan krijg je toch wel vaak hele andere zinnen. Want weet je wat, het
draait niet om jou. Dat klinkt hard in een tijd waar zelfontwikkeling hoog op de agenda
staat. Maar denk eens aan je voorouders. Sommige namen kennen we nog, maar vaak is
er weinig meer bekend en laten ze niks achter. De spullen zijn al verdeeld of naar de
kringloop, foto's waren er toen nog heel weinig en hoe hard moeten wij niet denken om
hun namen nog voor de geest te halen? Confronterend om te bedenken? Misschien wel.

Maar als we dan de focus van onszelt weghalen, wie zijn wij dan? Wat blijft erover als ik
al die bovenstaande dingen niet meer zeg? Als ik mijn rollen aan de kant leg en echt ga
denken over wie ik ben? Als we deze reis maken, moeten we teruggaan naar de Bron van
Leven.
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We pakken de Bijbel erbij, Gods onfeilbare Woord. Daar staat een prachtige tekst in
Galaten 2:20:

... en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij ...

Laat dat eens tot je doordringen. Het gaat niet meer om mij, maar Hij leeft in mij. Als we
dan afscheid nemen van onze eigen ik-gerichtheid, dan kan er vrijheid komen. Ik hoef niet
meer zo nodig alles te doen op eigen kracht. Hij leeft in mij!

Eén ding wordt er dan van ons gevraagd: te sterven. Te sterven aan ons eigen ik. lk leef
niet meer. En is dan alles verloren? Nee, dan win ik de hoofdprijs! Mijn ‘ik" is dood, maar
Hij leeft in mij. k mag mijzelf helemaal overgeven aan Hem. Wat een vrijheid dat het niet
meer om mij draait. Dan laat ik me op een luchtbed op de zee drijven. In rust en
ontspanning mag ik weten: Hij gaat de weg. Dan hoef ik niet meer bang te zijn dat ik
dingen mis, want Hij heeft de leiding! Spannend om te doen? Natuurlijk. Denk aan een
zaadje dat gezaaid wordt. Wat een angst voor dat zaadje, dat wordt in de donkere
grond gestopt. Klein en zonder betekenis, met als doel... om te sterven.

Maar dan is het verhaal niet klaar. Kijk naar Johannes 12: 24-26:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt
en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie
zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze
wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient,
laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als
iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.”

Wat een mooi proces om niet gericht te zijn op je eigen ‘ik. Om dat zaadje te zijn, te
sterven en dan weer tot leven te komen en veel vrucht te dragen.

Nog een mooi voorbeeld uit de Bijbel van niet langer gericht zijn op jouw eigen persoon is
Anna, de profetes. In onze tijd zijn we zo bezig met het zoeken naar onze bestemming.
Zelfs in de christelijke wereld vliegen de talentencursussen je om de oren. Op zich is daar
natuurlijk niets mis mee, maar wel als de focus blijft liggen op het zoeken naar JOUW
bestemming en het inzetten van JOUW talenten. Het draait namelijk niet om ons, maar het
draait om Hem. Onze eerste focus zal altijd moeten liggen in hoe we Hem kunnen eren en
Hem zoeken.
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Anna was 84 jaar oud en al heel lang weduwe. Na 7 jaar huwelijk was haar man
gestorven. In de Bijbel lezen wij dat zij nooit buiten de tempel kwam en dag en nacht
daar bleef om God te dienen met vasten en bidden (zie Lukas 2:37). Zij zag Jozef en
Maria met Simeon praten en ging God danken. Zij vertelde aan iedereen die uitkeek naar
de bevrijding van Jeruzalem dat de Christus was gekomen.

Denk je eens in, ze kwam nooit buiten de tempel en dag en nacht diende zij God. Moest
zij haar talenten niet inzetten? Moest zij niet naar buiten gaan en zichzelf ontwikkelen?
Dat is precies wat zij deed, daar in de tempel. Zij zocht eerst het Koninkrijk van God en
gaf haar leven als levend offer. Meer was niet nodig, zij diende God. Zouden wij het
kunnen? In de tempel? Het is misschien niet wat God van jou vraagt. Maar het is wel
goed om stil te staan bij het gegeven dat God je hart vraagt en meer niet. Laten we de
druk loslaten om van alles te moeten. En de rest? Dat laten we aan God over! Want niet
meer IK leef, maar HlJ in mij!

lk wens je toe om je leven te verliezen, zodat je het kunt behouden tot in eeuwigheid. Dan
kun je volledig Zijn dienaar zijn, en wat een belofte staat er dan in Johannes 12: “En als
iemand Mij dient, zal de Vader hem eren”. Dat is dan geen doel op zich meer, maar in de
allesomvattende Liefde van Hem, geeft Hij dat aan ons. Ik wens je dus het proces toe om
je eigen ‘ik' aan het Kruis te nagelen. Ik heb het ook gedaan en moet het steeds opnieuw
doen. Maar wat een vrijheid: ik leef niet meer, maar Hij leeft in mij! Wat een vrijheid. Het
draait niet meer om mijn mening. Het draait niet meer om mijn zelfontwikkeling, om dat ik
gelijk moet hebben, om dat ik gezien moet worden. Het draait om Hem!
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* Vind jij het spannend om je eigen ‘ik’ los te laten? Hoe zou je je voelen als
al je rollen wegvallen?

e Durf jij te sterven aan jezelf en te zeggen: Niet meer ik leef, maar Hij leeft
in mij?

e Wat zou er gaan veranderen in je leven als je echt vanuit Hem gaat leven
en niet vanuit je eigen wil?

e Zijn er keuzes uit je verleden die je nu anders zou maken als je alles voor
Hem neerlegt?

» Hoe wil je in de toekomst leven? Durf je keuzes te maken die werelds
gezien misschien niet slim zijn, maar wel in Gods ogen?

o Spreek het volgende uit:

Lieve Heer, ik geef mijzelf op, want niet ik leef, maar U leeft in mij.
lk stop met gericht te zijn op mijn identiteit, want het gaat niet om mij.
lk stop met mijn ik-gerichtheid, want het gaat om U. Alleen om U. Dank U wel dat
U zoveel van mij houdt dat ik dan niet alles verlies, maar juist alles win. Dank U
voor de vrijheid die er is in U. Ik leg alles voor U neer. Ik hou van U.
In Jezus’ naam, amen.
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