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Het maandthema voor augustus van She Rises is ‘wonderen versus gebrokenheid'.

Misschien niet echt een thema dat je zou verwachten in een maand waarin de
zomervakantie is. Toch kunnen wonderen niet zonder gebrokenheid. Als altijd alles goed
zou gaan, dan heb je God niet nodig en ook Zijn bovennatuurlijke ingrijpen niet.

In de Bijbel staan zoveel prachtige voorbeelden van wonderen, maar ook gebrokenheid
zien we vaak terug. Vandaag wil ik beginnen met de gebrokenheid. Als we aan
gebrokenheid denken dan komt al snel de gebroken wereld in je gedachten: zonde en de
aanvallen uit het kamp van de vijand. Toch gebruikt God gebrokenheid om Zijn Kracht te
laten zien. In deze Bijbelstudie wil ik kijken naar de gebrokenheid die God gebruikt. Ik
begin met het verhaal van Hanna in het Oude Testament, dat staat in 1 Samuél 1:1-6:

“Er was een man uit Ramathaim-Zofim, uit het bergland van Efraim, en
zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon
van Tochu, de zoon van Zuf, een Efrathiet. En hij had twee vrouwen.
De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna.
Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen.

Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de
HEERE van de legermachten neer te buigen en offers te brengen.
Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas,
priesters van de HEERE. ...
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... Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van
het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters.
Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; maar

de HEERE had haar baarmoeder toegesloten.

Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken,

omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had.”

In het laatste vers van dit gedeelte staat twee keer dat de Heere Hanna's baarmoeder
toegesloten had. Wat een vorm van gebrokenheid is dat. Vrouwen die geen kinderen
kunnen krijgen terwijl ze er wel naar verlangen. Bij Hanna was dat ook het geval, en
daarbij kwam ook nog dat ze erom gepest en getreiterd werd door Peninna. Denk je eens
in hoe dat leven voor Hanna geweest moest zijn. In het Jodendom was kinderen krijgen
nog weer anders dan nu in de westerse wereld. Met iedere volgende generatie kwam
namelijk de komst van de beloofde Messias dichterbij, dus was het krijgen van kinderen
enorm belangrijk en beladen.

Hanna kon geen kinderen krijgen, maar dan lezen we duidelijk dat Géd haar baarmoeder
had toegesloten. In ons perspectief is dat toch heel apart. Dat is toch een vorm van
gebrokenheid? Komt er dan gebrokenheid vanuit God? Wij weten ook vanuit de Bijbel dat
er uit God alleen maar goeds kan komen. Dat lijkt toch echt tegenstrijdig. Misschien
typeren wij iets waar we mee worstelen als gebrokenheid, maar is het voor God helemaal
geen gebrokenheid maar onderdeel van het proces van een wonder. Denken wij daar wel
eens aan? Dat wij veel dingen al in een hokje plaatsen als gebrokenheid, maar dat het
eigenlijk het begin is van een wonder? Dat God aan het werk is om de overwinning te
laten zien?

Eigenlijk zijn er twee kanten aan het verhaal van Hanna, een verhaal dat ons een inkijkje
geeft in hoe God werkt. Je hebt Hanna die gepest wordt, die gebroken is en die verder in
Samuel 1 zelfs uitgemaakt wordt voor een dronken vrouw door priester Eli. Vanaf vers 6
lezen we verder:

“Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken,
omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar
op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de HEERE ging, treiterde zij
haar zo; dan huilde zij en at niet.

Vers 10 zegt:
“Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg.”
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“Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een
diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, maar
ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE. Houd uw
dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid
van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken.”

Hanna geeft zelf aan dat zij gebroken is, dat er een veelheid van gedachten zijn en dat
zij erg verdriet heeft: zij is een diepbedroefde vrouw.

Maar dat is niet het einde van het verhaal, we lezen ook de tweede kant. Kijk nog maar
eens terug naar vers é: God zelf heeft haar baarmoeder toegesloten. Het overkwam God
niet, Hij had het onder controle. Voor ons is dat misschien best wel confronterend om te
lezen. Dat betekent dat wij moeten gaan leren dat ellende in ons leven niet per se
gebrokenheid is, maar dat we het moeten accepteren en verdragen, en al in verwachting
uit mogen gaan zien naar hoe God aan het werk is in ons leven. Net zoals God allang
wist hoe het verhaal van Hanna verder zou gaan. Wij kennen het einde nu misschien, maar
Hanna zag dat niet toen ze vol was van verdriet. Wij mogen leren van Hanna dat het
verdriet een doel heeft. God houdt van ons en Hij pest ons niet. God is zo vol liefde, en
dat mogen we ook verder lezen in de Bijbel.

De omslag voor Hanna begint vanaf vers 17:

“Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israél zal u
geven wat u van Hem gebeden hebt. Zij zei: Laat uw dienares genade
vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Zij at weer

en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Zij stonden's
morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de HEERE,

keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana had
gemeenschap met zijn vrouw Hanna; en de HEERE dacht aan haar. Het
gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde
een zoon en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de
HEERE gebeden.”

Hanna's gezicht stond na dit gedeelte niet meer zoals voorheen, en ze ging weer eten.
De woorden “Ga in vrede, en de God van lIsraél zal u geven wat u van Hem gebeden
heeft’, waren woorden die omslag brachten in de situatie van Hanna. Het belang van
gebed zie je hier heel duidelijk in terug.
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Laten wij bidden tot de Heer dat Zijn wil gedaan mag worden. Dat wij niet zelf focussen
op een oplossing, maar dat wij God aan het werk laten. In het besef dat gebrokenheid
niet het einde van het verhaal is, maar dat God alles doet met een doel.

Dan haal ik ook een tekst aan uit het Nieuwe Testament: Johannes 9:1-3

'En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.
En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn
ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft
niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de
werken van God in hem geopenbaard zouden worden.”

Het gaat hier om een man die blind was vanaf zijn geboorte. Jezus kwam langs en Zijn
discipelen wilden de gebrokenheid verklaren. Wat is de oorzaak? Zo vaak willen wij de
oorzaak weten van gebrokenheid, zodat we het op kunnen lossen. Is het zonde in ons
leven? Is het de gebroken wereld? Wat ligt eraan ten grondslag? Maar kunnen we door
deze twee verhalen uit de Bijbel heen leren om het in Gods handen te leggen en het niet
zelf willen oplossen? Dat de baarmoeder van Hanna gesloten was, maakte deel uit van
Gods plan voor haar en het wonder van de geboorte van Samuel. Dat die man blind was,
maakte deel uit van Gods plan en het wonder dat hij weer ging zien. Het wonder moest
gebeuren “opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden”.

Heer, zo leggen we alles voor U neer en vragen dat U Uw werk doet in
ons leven. Help ons om niet alles te willen verklaren en te analyseren,
maar alles in gebed te brengen bij U en uit te kijken naar de wonderen
die U doet of gaat doen in ons leven. Dank U wel dat Uw plan vast staat
en dat Uw plan doorgang vindt. In Jezus” naam, amen.
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e Hoe kijk jij tegen gebrokenheid aan?

» Heb jij wel eens gedacht dat dingen gebrokenheid waren, maar later
gemerkt dat het uiteindelijk bijdroeg aan het wonder dat God ging doen

in jouw leven?

* Kun jij mensen in jouw omgeving die in zo'n situatie zitten hiermee

bemoedigen?

* Maak jij gebed prioriteit in jouw leven?

 Kan jij je situatie los laten en in Gods Handen leggen?
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